
Jrg.25-nr. 33 

Zondag  26 april – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

4e zondag van Pasen 

Ruilzondag PGDD 

        

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  

https://youtube.com/@wilhelminakerkdordrecht 
 
voorganger  Dick Steenks 
lector   Peter de Jong  
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rinald van der Wal  
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Anne Idzinga 
beamer  Erika Blom 
 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Schuldhulpmaatje Drechtsteden 
2. Wijkwerk 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Crèche   Boukje Nederlof     
☺ Nevendienst   ivm. schoolvakantie is er geen KND  

 
 
Bij de dienst 
Vandaag vieren wij zondag Jubilate – “Juich voor God, heel de aarde.” Een zondag 
die klinkt van vreugde, van nieuw leven, van vertrouwen dat sterker is dan de dood. 
Maar misschien voelt dat vandaag helemaal niet zo vanzelfsprekend gezien het 
verhaal dat vanmorgen in onze protestantse gemeenten gelezen wordt. Want het 
verhaal dat wij gaan horen is het verhaal van Abraham die gevraagd wordt om Isaak 
te offeren. En dat schuurt. Het roept vragen op, weerstand misschien zelfs. Het is 
geen verhaal waarbij je spontaan gaat juichen. Eerder een verhaal dat je stil maakt, 
of dat je het liefst even dichtklapt. Omdat het zo wringt met wat wij geloven, met wat 
wij hopen, met wat wij verlangen van God. En toch ligt juist dit verhaal vandaag voor 
ons open. Alsof de Bijbel ons niet spaart, maar ons meeneemt naar de grens van 
ons begrijpen. Naar die plek waar geloof niet meer vanzelf spreekt. Waar vertrouwen 
onder druk komt te staan. Waar de vraag opkomt: wie is God eigenlijk?  
Ds. Dick Steenks 
 
 

https://youtube.com/@wilhelminakerkdordrecht


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
Inleidend orgelspel   

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
 

Aanvangslied:  Psalm 66 : 1 en 6 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 

   - De gemeente gaat zitten – 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed  
Glorialied  Lied 652 : 1, 3 en 4 
     

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

1e Schriftlezing:  Genesis 22 : 1 t/m 19 
Lied hierbij:   Lied 941 : 1 en 2 
 

2e Schriftlezing:  Hebreeën 11 :17 t/m 19 
Lied hierbij: Lied 941 : 3 
 

Uitleg en verkondiging   
Orgelspel 
 

Lied in antwoord: Een lied van verwondering  
(Tekst: Alfred Bronswijk; Melodie: Lied 302) 
 

1 Wij leven van verwondering  
en uit een diep vermoeden 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 
 

2 Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks vóór- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden 

3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt,  
die ons een God wil heten. 
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GEBEDEN EN GAVEN  
 

Toelichting op de gaven 
Inzameling 
Berichten vanuit de gemeente  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 

-VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 418 : 1 en 2 
Zending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    

 

 
 

Collectedoel diaconie: SCHULDMAATJE DRECHTSTEDEN 
Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere omstandigheden hun 
financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen kan ondersteuning worden 
geboden door Schuldmaatje. Schuldmaatje zorgt ervoor dat uw zaken op een 
zorgvuldige wijze met een persoonlijke begeleider worden bekeken en zo nodig naar 
budgetbeheer of bewind voering geleid worden beheerd. Er 
wordt een plan volledig op de persoonlijke situatie opgesteld 
om zo tot een oplossing van uw probleem te komen. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code  en maak uw 
bijdrage  over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO013493840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk 26 april 2026. 
Namens de diakenen, Ron Ouwerkerk 
 

Zondagmiddagwandeling 
Hallo allemaal, 
Zondag 26 april willen we weer een wandeling organiseren. 
Ditmaal geen wandeling met uitleg over het één en ander, zoals u gewend bent, 
maar een wandeling in de natuur, een wandeling om elkaar te ontmoeten en 
eventueel met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens deze wandeling kunnen we 
tegelijkertijd genieten van de mooie natuur om ons heen. Zelf geef het mij altijd een 
stuk rust en voel ik de aanwezigheid van God en zie zijn mooie schepping. 
Wilt u/jij meegaan op deze wandeling dan kunt u zich opgeven via mij of via de app 
van de “Wilhelminakerk”. 
Natuurlijk kunt u ook de keuze op de dag zelf maken en gewoon aanschuiven. 
Vertrekpunt : Parkeerplaats de Viersprong. Aanvang: 14:00 uur. 
Hartelijke groet, 
Jolanda van Leiden  
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Nieuws van het Ouderenpastoraat 
Een gezellige middag! 
Vrijdag, 10 april, rond half twaalf kwam een 
groep van ca 60 mensen uit de Wilhelminakerk 
samen in het Wantijpaviljoen. Daar, in de grote 
zaal, met uitzicht op het lente-achtige 
Wantijpark, stond alles klaar voor een 
smakelijke lunch. Alle 80plussers, en bijna 
80’ers, en hun contactpersonen waren hiervoor 
per brief uitgenodigd. 
Toen iedereen een plaatsje had aan de 
gedekte tafels, sprak Hanneke een woord van welkom en las een gebed uit het  blad 

“Petrus” . Na koffie en thee werd een heerlijk 
soepje aan de gasten geserveerd. Toen ging het 
buffet open: allerlei soorten broodjes; croissants; 
zoet en hartig beleg, huzarensalade en kroketten, 
zoveel men maar wilde. Voor degenen die wat 
lastiger zichzelf konden bedienen waren er 
mensen genoeg die te hulp schoten. Ondertussen 
werd er druk gekletst! 
We luisterden ook nog naar gedichten, 

voorgelezen door Margriet; naar een spookverhaal van Jan  Verschoor en naar 
Mieke die vertelde over vroeger en nu…….. 
Een “officieel” momentje brak aan waarin we afscheid namen van twee 
contactpersonen : Renske Idsinga (zij kon helaas niet aanwezig zijn) en Annet de 
Vries. Zij kregen een door Mieke gemaakt tasje, met daarin iets lekkers en een 
bedankkaart. Zowel Mieke als ik vergaten toen ons nieuwe contactpersoon Leo 
Aalders te introduceren! Sorry Leo, we zijn echt heel blij met je. 

Vanuit een door Anne Idzinga meegebrachte fotolijst keek Rob 
Landman goedkeurend toe; dankzij zijn legaat konden we dit 
weer organiseren. Anne, een goede vriend van Rob, schilderde 
met warme woorden Robs persoonlijkheid. 
Ter afsluiting kwam er een mooi opgemaakte coupe ijs voor 
iedereen 
Jan-Herben sprak een dankwoord en sloot de middag af met een 
dankgebed. 
Hierbij enkele foto’s die Wouter Dekkers maakte.  

Mieke en Hanneke  
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Bij de dienst van 26 april 2026 in de Merwelanden: 
Hoe God Elia uit zijn depressie hielp 

Als je de verhalen van Elia leest, zie je het ene na het andere 
wonder: Elia bidt en het is drie en een half jaar droog en Elia bidt 
weer en het gaat regenen. Als hij bij de weduwe in Sarfath is raakt 
het meel in de pot niet op en de olie in de kruik ook niet. Ook de zoon 
van de weduwe wordt opgewekt uit de dood. Dan heb je nog als 
hoogtepunt de confrontatie met de priesters van Baäl op de Karmel. 
Er komt vuur uit de hemel, een grote overwinning voor de God van 
Elia. Je zou toch denken dat hij na al die wonderen niet meer gaat 
twijfelen, dat hij vol vertrouwen is dat zijn God de grootste is. Maar 
Elia stort helemaal in! Als hij hoort dat de vrouw van de koning, 

Izebel, het op hem gemunt heeft, wordt hij bang en vlucht. Hij gaat een dagreis de 
woestijn in en geeft het op, hij wil liever sterven onder de bremstruik dan terug naar 
zijn leven als profeet.  
Dat is wel bekend van een depressie, je kunt geen lichtpuntjes meer zien en je wordt 
helemaal passief. Menselijkerwijs zou Elia hier onder de bremstruik gestorven zijn, 
want zonder water zou hij niet nog een dag terug kunnen lopen door de woestijn.  
Maar God geeft het nog helemaal niet op! Hij zoekt Elia op en helpt hem om zijn 
krachten terug te krijgen. Hij houdt van Elia en heeft begrip voor hem. Al de 
wonderen waren blijkbaar niet genoeg om op God te vertrouwen, nu komt God Zelf 
naar Elia toe. En hoe God Elia uit de depressie helpt, leest u in 1 Koningen 19, en 
hoort u zondag 26 april 2026 om 10.30 uur in de dienst in de Merwelanden. Van 
harte welkom! Ds. Loes Breedveld-van Ginkel 
 
Voedselbank  
In de maand april is het inzamelen van:  
Ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek. 
 
Vakantie 
Van 24 april tot en met 2 mei ben ik op vakantie. Voor het ouderen pastoraat kunt u 
zich, ook in geval van nood, wenden tot Hanneke Kroonen en Mieke van der 
Schelde. Jan-Herben van Dijk 
 
Kerkelijke agenda  
do 30 april 17.30 uur Wilhelminakerk - 178e maaltijd eetgroep alleengaanden 55+ 
zo 3 mei 10.00 uur Wilhelminakerk – Ds. Pieter Flach 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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UITNODIGING INTERRELIGIEUZE BEZINNING/HERDENKING 
WANNEER: Maandag 4 Mei 2026 
LOCATIE: De Kruiskerk, Vrieseweg 64, Dordrecht 
TIJD: 18.40 - 19.30 (inloop 18.15 uur) 
 
Traditiegetrouw is er - voorafgaand aan de Dodenherdenking op het Sumatraplein - 
een interreligieuze Bezinnings/Herdenkings bijeenkomst. Georganiseerd door het 
Platform Dordtse Kerken. Dit jaar zijn we weer te gast in de Kruiskerk. 
 
Rondom het thema VREDE zullen slachtoffers worden herdacht uit de WO 2 en zal 
worden ingegaan op de strijd die geleverd is in Dordrecht en de moed en de kracht 
die nodig zijn om onze vrijheid iedere keer te veroveren en te beschermen. „Wij zijn 
allen Dordtenaren”. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
Onze gastsprekers zijn:  
18.40: Welkom en opening door burgemeester Nanning Mol 
18.50: Rob Veenstra-van Amerongen, Bedrijfsmanager Stadsklooster Dordt:  
 „Wij noemen de namen”: De 11 gesneuvelde jongemannen in de Vriesestraat 
18.55: Sander Verschuur, Pastor H. Theresia van Avila Parochie: Betekenis van 

Vrede 
19.00: Margret Stolk, fractievoorzitter VSP Dordrecht: Dordtse 

Woonwagenbewoners tijdens WO 2 
19.05: Ali Turk, Imam Ayasofya Moskee 
19.10: Erik Schipper, Predikant Huis bij de Bron 
19.15: Peter Luijendijk, Rabbijn 
 
Psalm 43 wordt gezongen, de verzen 1, 2, 3, 4. Deze psalm heeft een Dordtse 
betekenis. De op de Essenhof op het ereveld in 1945 herbegraven verzetsman 
Leendert Keesmaat zong de psalm op 13 maart 1941. Hij werd vanuit het 
Oranjehotel naar de Waalsdorpervlakte gebracht. Zo  behoorde Keesmaat tot de 
achttien doden uit het verzetsgedicht van Jan Campert. 
 
Tot slot wordt gezongen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur... 
 
Platform Dordtse Kerken zal ook een bloemenkrans leggen bij het Monument op het 
Sumatraplein. 
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